
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 26-09 
 

 

Bij de tweede zondag in de veertigdagentijd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het bezoek van de drie engelen aan Abraham en Sara, 

 Genesis 18 - Marc Chacall 

Een kerkdienst tijdens de Veertigdagentijd ter voorbereiding op het 

aanstaande Paasfeest, toen we uit de mond van Jezus hoorden ‘hoe 

de waarheid ons zal bevrijden’ (Johannes 8, 32). 

Bij de Bijbellezingen aanstaande zondag, ds. Reinier Gosker 

 

Bij de bloemschikking 

 

Math 17, 1-9 Jezus nam Petrus, Jacobus en diens broer Johannes 

met zich mee een hoge berg op. 

Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten, bergen en dalen. 

Op een berg heb je uitzicht over je leven. Met vrienden gaat 

Jezus hogerop. Wij kunnen ook die stille plek zoeken om open te 

staan voor de weg van de Geest.  

De vazen gevuld met zand, stenen, water, bloemen en 

wilgentenen. Zand en stenen benadrukken de berg. De 

bloemen, zuidenwindlelie (vogelmelk) staan voor de onschuld 

en zuiverheid, de intentie waarmee de vrienden met hem mee 

gingen. De wilg voor groei en vertrouwen. 

 
Drie bloemen, symbool voor drie vrienden 

die zorgen, meedragen met de vriend 

op diens onbekende weg, 

in vertrouwen groeien.  

Agenda 

Zondag 1 maart koffieontmoeting  

wijk 2 

Woensdag 4 maart – 19.45 uur – 

gemeentegesprek 2, investeren in 

onszelf als gemeenschap 

Vrijdag 6 maart 20:00 Film, De man uit 

Rome (B&O) 

Elke vrijdag 10 uur: stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte KIA zending Libanon 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

 

Liturgie 

1 maart ds. Reinier Gosker, De Wijk 

Organist Yvonne Schalk 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 15: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Inleidend woord en NLB 15:4 

De veertigdagentijd, NLB 542 

Gebed van de zondag 

Inleidend woord 

Fragmenten uit Joh. 8 : 30-59 

Muzikaal intermezzo (psalm 115) 

Genesis 15: 1 - 6 

NLB 803: 1, 2 en 3 

Overweging 

NLB 611 

Gebeden 

NLB 158b 

Collecte 

Slotlied NLB 834 

Zegen 

 

 

QR-codes collecten 

  Collecte 1         Collecte 2          Collecte 3 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


Uitnodiging  Koffie-ontmoeting wijk 2 

Komende zondag, 1 maart, is de koffie-ontmoeting van wijk 2 in 

de ontmoetingsruimte. Van harte welkom! 

Jan Kors 

 

 

 

 

 

 

Kosters 

Deze komende week zijn   

Clara en Peter van Dijk 

de dienstdoende kosters 

kosterstelefoon : 06 249 238 44. 

 

Telefoonnummers:  

Predikant – ds. Betty Gras:  

06 21916710  

Kerkelijk werker – Roelie Stevens:  

06 45741799  

Scriba – Martha v.d. Zwaag:  

06 34825931 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal 

te lezen op onze website  

https://www.deontmoetingskerk

.nl/nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid dominee Betty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondag heeft ds. Betty Gras haar vertrek uit onze 

gemeente aangekondigd, omdat zij per 1 mei gaat beginnen als 

geestelijk verzorger bij zorgorganisatie Noorderboog.  

 

Haar afscheid zal zijn in de morgendienst op zondag 19 april 

a.s., aanvang 10.00 uur. Van harte welkom!  

 

Meer informatie volgt in de komende tijd. 

 

De kerkenraad 

 

 

Ontvangst Nieuwsbrief 

Het komt voor dat u als abonnee de wekelijkse Nieuwsbrief niet 

ontvangt in de inbox van uw mail. 

 

Kijkt u op zo’n moment op vrijdagmiddag ook in uw spambox. 

De brief wordt om onduidelijke reden soms daar afgeleverd. 

 

U kunt de brief ook altijd on-line lezen via de website van De 

Ontmoetingskerk. 

 

De redactie van de Nieuwsbrief 

 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteavond 4 maart: 

investeren in onszelf als gemeenschap 

Op woensdag 4 maart is de tweede gemeenteavond in het 

kader van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. 

Een gesprek om te bepalen in welke richting we ons als 

gemeente verder willen ontwikkelen, en waar we in willen 

investeren. Een verslag van de eerste avond kunt u vinden in 

het kerkblad bij-Eén van februari. 

De vorige gemeenteavond noemden we een aantal 

aanleidingen om dit gesprek te voeren, en sinds vorige week is 

daar nog een belangrijke aanleiding bijgekomen: het 

aangekondigde vertrek van onze predikant. Op 3 maart hebben 

we een extra kerkenraad, om met elkaar te bespreken hoe we 

de vacante periode zo goed mogelijk doorkomen. Op de 

gemeenteavond zullen we daar zo mogelijk kort iets over 

vertellen. Verder willen we het programma voor de 

gemeenteavond zoveel mogelijk gewoon door laten gaan. 

 

Wat gaan we deze avond doen?  

Deze tweede gemeenteavond gaat over ‘investeren in onszelf 

als gemeenschap’: mensen, mogelijkheden en middelen.  

Voor de pauze geeft Klaas Geers, voorzitter van het College voor 

Kerkrentmeesters, een overzicht van de demografische 

ontwikkelingen van onze gemeente. Hoe staan we ervoor, als 

we kijken naar de leeftijdsopbouw en financiën? Na zijn 

inleiding gaan we erover in gesprek: wat betekent het, als we zo 

naar onszelf kijken? Welke vragen roept dat op? Wat willen en 

kunnen we, welke keuzes dienen zich aan? 

Na de pauze zal ik een inleiding houden over ‘herkerken’: een 

ontwikkeling die we als gemeente gestaag aan het doormaken 

zijn. Een ontwikkeling die onder andere gekenmerkt wordt door 

steeds meer zelfredzaamheid en het zoeken naar 

samenwerking. Ook daar gaan we dan weer in groepjes over in 

gesprek: waar zien we mogelijkheden, waar liggen grenzen? En 

wat willen we nader verkennen? 

Graag sluiten we deze avond af met enkele filmpjes van onze 

jeugd. Ook zij hebben enkele weken geleden nagedacht over 

hun toekomst in onze gemeente, en wat zij nodig hebben. 

 

De gemeenteavond begint net als de vorige keer weer om 19.45 

uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee. 

De volgende gemeenteavond is dan op 21 april, en staat in het 

teken van ‘investeren in huis en tuin’.  

 

Weet u weer van harte welkom! 

Met een hartelijke groet vanuit de voorbereidingsgroep, 

 

Els Deenen 

 

 


