
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 30 
 

Bij de zondag 

  

Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal er in aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

NLB lied 313: 1, bij de Bijbellezingen aanstaande zondag. 

 

Bij de eerste collecte, de Voedselbank 

Eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook wanneer het 

geld op is, kunnen wij  niet zonder levensmiddelen. Een lege 

koelkast. Een winkelmandje dat we niet meer kunnen vullen. 

Een boodschappentas waarvan wij de bodem zien. Dat willen 

we niet. Dat hoeft ook niet. De Voedselbank helpt een ieder die 

dat nodig heeft aan boodschappen waarmee ze dan in ieder 

geval twee of drie dagen in de week een verantwoorde maaltijd 

op tafel kunnen zetten 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Elke vrijdag 10 uur: stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte Voedselbank Zuidwest 

    Drenthe (zie toelichting) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

 

Liturgie 

27 juli: ds. Diete Kits (Bovensmilde) 

Organist: Hendrik Snel 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 67: 1 

Moment van stilte, bemoediging, en 

drempelgebed  

NLB 274 

Gebed, afgesloten met NLB 299d, kyrië 

Loflied NLB 305 

Gebed:  

Lezing: Deuteronomium 30: 11-18a 

NLB 119:1 

Lezing Matteüs 5: 17-20 

NLB 119:5 

Lezing 1 Korinthe 2: 1-9 

NLB 848: 1 - 4 

Overdenking 

Antwoordlied NLB 316: 1 en 4 

Gebeden en collecte 

Slotlied NLB 974: 1-3 

zegen 

 

 

 

 

 

 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


Vakantie ds. Betty Gras 

Ds. Betty Gras heeft t/m 17 augustus zomervakantie. In geval 

van nood kunt u contact opnemen met scriba Martha van der 

Zwaag. 

 

 

Bericht vanuit de kindernevendienst 

In verband met de vakantie is er aankomende zondagen geen 

kindernevendienst. Voor kinderen die wel in de kerk zijn is er 

een mand achter de bar te vinden. In deze mand zitten 

verschillende dingen voor de kinderen om mee bezig te gaan 

tijdens de dienst.  

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf wat mee te nemen.  

 

Vanaf 31 augustus is er weer kindernevendienst 

 

Suzanne Deuze 

 

 

 

Kosters 

Deze komende week zijn   

Herma en Geert Heidekamp 

de dienstdoende kosters 

kosterstelefoon : 06 249 238 44. 

 

Telefoonnummers:  

Predikant – ds. Betty Gras:  

06 21916710  

Kerkelijk werker – Roelie Stevens:  

06 45741799  

Scriba – Martha v.d. Zwaag:  

06 34825931 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal 

te lezen op onze website  

https://www.deontmoetingskerk

.nl/nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelconcert Harro Kraal 

 

Op dinsdagmiddag 29 juli geeft Harro Kraal een orgelconcert op 

het orgel van de Mariakerk in Ruinen. Op het programma staan 

werken van onder andere Bach, Buxtehude en Pachelbel. Er is 

vrije toegang, wel wordt er een collecte gehouden bij het 

uitgaan van de kerk. Het orgelconcert begint om 15.00 uur. 

 

Els Deenen 

 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joris Linssen gaat voor bij kerkasiel Kampen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel kerkelijke activiteiten staan tijdens de zomerperiode op 

een laag pitje. Zo niet het kerkasiel in de Open Hof in Kampen. 

Nu al ruim acht maanden verblijft de familie Babayants met hun 

drie kinderen in het kerkgebouw, waar sinds 21 november 2024 

een doorlopende kerkdienst wordt gehouden.  

 

Morgenavond, zaterdag 26 juli, gaat Joris Linssen voor in de 

dienst. Niet met een preek, maar met verhalen en muziek, en 

een lied dat hij speciaal schreef voor de oudste dochter van de 

familie. Van 18-20 uur en van 20-22 uur kunt u daar deze 

bijzondere dienst meemaken.  

 

“De enige manier om polarisatie tegen te gaan is niet hard 

schreeuwen, maar de zwijgende meerderheid een stem geven. 

In de kerk in Kampen voel je de stille meerderheid die zich 

eindelijk uitspreekt”, zegt Linssen vandaag in Trouw. 

Mocht u zich aangesproken voelen u te voegen bij deze 

zwijgende meerderheid, dan is dit een bijzondere gelegenheid 

om eens af te reizen naar de Open Hof, om met uw 

aanwezigheid bij te dragen aan dit kerkasiel. Maar: ook op 

andere uren van de dag en nacht, als er soms maar enkele 

mensen in de Open Hof zijn voor laagdrempelige en 

kleinschalige vieringen, bent u van harte welkom om aan te 

sluiten! Als steun voor de familie Babayants, en als steun voor al 

die voorgangers en lekenvoorgangers die de kerkdienst gaande 

houden.  

Meer informatie: https://kerkasielkampen.nl/joris-linssen-de-

mensen-achter-het-kerkasiel-vertegenwoordigen-die-stille-

meerderheid/ 

 

Els Deenen 

 

https://kerkasielkampen.nl/joris-linssen-de-mensen-achter-het-kerkasiel-vertegenwoordigen-die-stille-meerderheid/
https://kerkasielkampen.nl/joris-linssen-de-mensen-achter-het-kerkasiel-vertegenwoordigen-die-stille-meerderheid/
https://kerkasielkampen.nl/joris-linssen-de-mensen-achter-het-kerkasiel-vertegenwoordigen-die-stille-meerderheid/

