
BEZIN
N

IN
G

 &
 

O
N

TM
O

ETIN
G

Programma seizoen 
2024-2025



Voor u ligt het B&O programma van 
het seizoen 2024-2025. De commissie 
hoopt dat dit gevarieerde programma 
u inspireert om mee te doen. Doel van 
het B&O programma is en blijft elkaar 
te ontmoeten, van elkaar te leren en 
ons samen te bezinnen op wat ons 
in het geloof bindt. U bent van harte 
uitgenodigd.

De B&O commissie van de 
Ontmoetingskerk,
Marijke Meijer, 0612482842
Rianne van der Zwan, 0641171553
Jaap Thijs, 0629219221

Hebt u vragen of suggesties? 
Bel één van ons!

Alle ontmoetingsmomenten zijn in 
de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
aangegeven. U bent natuurlijk altijd 
welkom, maar voor een aantal 
ontmoetingsmomenten is het belangrijk 
dat u zich tevoren opgeeft, zodat we 
weten of er voldoende animo is. Als u 
nu al weet dat u zult komen, geef u dan 
ook voor de overige activiteiten op! U 
kunt daarvoor het aanmeldingsformulier 
gebruiken. Wilt u het ingevulde formulier 
vóór 1 oktober in de ‘zuiltjes’ in de kerk 
doen? U kunt zich ook opgeven via het bij 
de activiteit vermelde e-mail adres of via 
bezinontmoet@gmail.com. Vergeet niet 
de nummers te vermelden.

De ontmoetingsmomenten zullen steeds 
ook worden aangekondigd via bij-Een, de 
nieuwsbrief en de beamer. 

Aan deze bijeenkomsten zijn natuurlijk 
kosten verbonden. Daarom zal er steeds 
een mandje staan waarin u uw vrijwillige 
bijdrage kunt deponeren. Voor sommige 
activiteiten wordt een vaste toegangsprijs 
gehanteerd.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKENBeste lezer...

Graag tot ziens!



1. STARTZONDAG
We beginnen het kerkelijk seizoen met 
een bijzondere, interactieve viering 
met workshops voor jong en oud. In de 
dienst nemen we afscheid van de oude 
ambtsdragers en verwelkomen de nieuwe. 
Daarna drinken we samen koffie. We 
sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Zondag 22 september | 09.30 uur

M.m.v. ds. Betty Gras. Het Bach 
Cantate Koor Salland voert de Bach 
Cantate “Brich dem Hungrigen dein 
Brot” uit (BWV 39). Bij de uitgang 
een collecte ter bestrijding van de 
onkosten.

Zondag 6 oktober | 19.00 uur

3. CANTATEDIENST

Dit jaar houden we voor het eerst een 
dienstenveiling, voorafgegaan door een 
gezamenlijke maaltijd (inloop vanaf 17.45 
uur). Tijdens de veiling kan er geboden 
worden op activiteiten (zoals een 
wandeling, spelletjesmiddag, maaltijd etc.) 
die door (andere) gemeenteleden zijn 
aangeboden. Doel is om elkaar gedurende  
de herfst-, winter- en lentemaanden tijdens 
die activiteiten te ontmoeten. 

Meer info op de website van de 
Ontmoetingskerk onder “commissies”. 
Of mail naar: dienstenveiling
@deontmoetingskerk.nl  

Vrijdag 4 oktober | 18.00 uur 
Veiling start om 19.00 uur

2. DIENSTENVEILING

TIP!



5. 	 DEEL JE TAFEL!
Ook in dit seizoen komen we tijdens 
een lunch drie tot vier maal samen met 
vluchtelingen die nog maar kort of al langer in 
ons dorp wonen. Het levert mooie gesprekken 
op met wederzijds begrip! De eerste 
ontmoeting is op zondag 20 oktober 2024 
om 12.30 uur. De andere data voor dit seizoen 
zullen in bij-Een en in de Nieuwsbrief worden 
aangekondigd. Opgave vooraf is wel nodig! 
Info: Mart Krook, tel. 0528-372673; 
e-mail: deeljeTafel@outlook.com 

Zondag 20 oktober | 12.30 uur

In een voormalige mijnwerkersstad 
staat The Old Oak, de laatste 
kroeg van het inmiddels vervallen 
plaatsje. De caféhouder hoort zijn 
mopperende, steeds armer wordende 
vaste klanten aan. Dan komen er 
ook nog Syrische vluchtelingen… 
Onder de vaste bewoners zijn er 
veel vooroordelen. De kroegbaas 
komt met een mooi initiatief. Een 
hartverwarmende film. We praten na 
met een hapje en een drankje.

Vrijdag 18 oktober | 19.00 uur

4. FILM: THE OLD OAK 

De commissie duurzaamheid 
organiseert een creatieve ochtend, 
waarop iedereen een krans kan 
maken van herfstmateriaal uit de 
natuur. Voor op de deur of op tafel. 
Graag een mesje meenemen. 

Dinsdag 22 oktober | 
10.00 - 12.00 uur | € 2,00

6.	 CREATIEVE OCHTEND 
DUURZAAMHEID: 
HERFSTKRANS MAKEN



Komt U de commissie 
duurzaamheid helpen met 
het maken van vlaggetjes, 
tasjes en andere leuke 
dingen om op de kerstmarkt 
te verkopen? Wij zorgen voor 
materiaal, koffie en koek. 
We maken er een gezellige 
ochtend van!

Donderdag 14 november | 
10.00 – 12.00 uur

8. 	 CREATIEVE 
OCHTEND 
DUURZAAMHEID Het indringende boek ‘Een gebroken wereld heel 

maken’ van rabbijn Jonathan Sacks gaat over 
verantwoordelijk leven in tijden van crisis. Het 
biedt, aldus de achterflaptekst, een “ethiek van 
verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse 
Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen 
en ethici uit andere culturen”. In twee avonden 
worden persoon en werk van Jonathan Sacks 
geïntroduceerd, lezen we twee hoofdstukken over 
de ethiek én de geboorte van verantwoordelijkheid, 
en delen we onze leeservaringen met elkaar. Met 
Reinier Gosker. 

Donderdag 7 en 21 november| 20.00 uur

7.	 JONATHAN SACHS: EEN 
GEBROKEN WERELD HEEL MAKEN

Wat maakt het leven de moeite waard? En wat is eigenlijk 
een goed leven? In zijn cabaretprogramma ‘Laatste Wil’ 
gaat Timzingt op zoek naar het antwoord op deze vragen. In tedere 
liedjes fileert Timzingt de tijdgeest. Hoe belangrijk is succesvol zijn, 
geluk uitstralen en obsessief fit blijven? En wat zegt Tims christelijke 
opvoeding hierover? Een programma over broos succes, de moeite 
om betekenis te geven en het zoeken naar grote verhalen die het 
leven echt goed maken. We hebben 15 kaarten. Dus wie het eerst 
komt, die het eerst maalt…

Vrijdag 15 november | 20.00 uur | toegang: € 31.50

9. 	 SAMEN NAAR HET THEATER IN ASSEN: 
TIMZINGT

TIP!



De lekengemeenschap Iona 
(Schotland) heeft haar eigen 
spiritualiteit, muziek en wijze 
van vieren, in de lijn van het 
Keltisch christendom. Tijdens een 
avondgebed willen we daar iets van 
proeven en met elkaar beleven, als 
weg naar God, elkaar en onszelf. 
Voorganger is ds. Betty Gras.

Zondag 17 november | 
19.30 uur 

2e avond over Jonathan Sachs - zie nr. 7.

Donderdag 21 november | 20.00 uur

12.	 EEN GEBROKEN WERELD
HEEL MAKEN

11.	IONA VIERING

Mens en technologie raken steeds meer met elkaar verweven. 
Medische technologie heeft de wijze waarop we geboren worden 
en sterven veranderd. Sociale media beïnvloeden de democratie. 
En kunstmatige intelligentie laat ons de wereld op nieuwe manieren 
begrijpen. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen duiden en ethisch 
beoordelen? Filosoof prof. Dr. Peter-Paul Verbeek, één van de 
auteurs van het recente boek ‘Wat maakt de mens?’ gaat op zoek 
naar antwoorden.  

Zaterdag 16 november | 14.00 – 17.00 uur | toegang: € 8.00 

10.	  MINISYMPOSIUM FILOSOFIE: WAT MAAKT DE MENS? ONZE 
LICHAMELIJKHEID IN RELATIE TOT TECHNIEK EN WETENSCHAP



Boer Bote kijkt reikhalzend uit naar de komst van de grutto. In 
heel Friesland laat deze weidevogel zich nog amper zien, maar 
bij hem blijft hij komen. Ook dit jaar is alles gereed voor zijn 
komst. Het grondwater staat hoog en het gras zit vol kruiden 
en insecten. Bote’s vrouw gunt haar man zijn vogels, maar zij 
hebben vijf kinderen en er moet wel brood op de plank komen. 
Een openhartig en intiem kijkje in het leven van een boer die inzet 
op natuurbeheer én het runnen van een goed melkbedrijf. We 
praten na met een hapje en een drankje. Film georganiseerd door 
commissie duurzaamheid.

Vrijdag 17 januari | 20.00 uur 

15.   FILM: VOGELS KUN JE NIET MELKEN 

Dichters doen het met woorden: 
proberen de kern van het leven te 
naderen. En dat betekent ook vaak: 
de kern van geloven. ‘De ruimte van 
het volledige leven tot uitdrukking te 
brengen’, in de woorden van Lucebert. 
Samen lezen we gedichten, van oude 
en van nieuwe dichters, en gaan we 
in gesprek over wat zin geeft aan ons 
bestaan. Met Els Deenen.

Vrijdag 10 januari | 10.00 - 12.00 uur

14.    ZIN IN GEDICHTEN13.	   KERSTMARKT

Op zaterdag 14 december wordt er weer 
een gezellige kerstmarkt georganiseerd. Aan 
iedereen, van klein tot groot is gedacht. Het 
belooft weer een sfeervolle dag in en rondom 
de Ontmoetingskerk te worden.

Zaterdag 14 december | 10.00 - 15:00 uur



17.   PUBQUIZ

Voor de vijfde keer de Pubquiz onder 
de bezielende leiding van de Quiz 
Brothers. Stel een team samen, verzin 
een mooie naam en geef je op! Wil 
je alleen komen dan zorgen wij voor 
een plekje in een team. De opbrengst 
gaat naar een goed doel.

Zaterdag 1 februari | 20.15 uur

Na de kerkdienst en het koffiedrinken 
genieten we samen van een drankje en gaan 
we daarna aan tafel. Het menu weten we 
nog niet. Laat u maar verrassen! 

Zondag 9 februari 
Volwassenen € 7,00 I Kinderen € 3,50

18.	 ETEN OP ZONDAG

Het bezoeken van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam 
is niet iets wat je zomaar even doet. Maar goed voorbereid en samen met 
anderen uit je eigen kerkelijke gemeente, wordt zo’n uitstapje een bijzondere 
ervaring. We combineren het met een bezoek aan het Spiegel-monument 
‘Nooit meer Auschwitz’ en aan het Joods Historisch Museum of aan het nieuwe 
Nationaal Holocaust Museum, afhankelijk van de exposities die daar op dat 
moment zijn. We bereiden ons bezoek samen voor op twee avonden. De eerste 
avond maken we kennis met elkaar en met het thema en kijken we naar een 
film over de voorgeschiedenis en bouw van het Namenmonument. De tweede 
avond, kort voor ons bezoek, maken we o.a. afspraken over vervoer en kosten. 
Opgave via bezinontmoet@gmail.com. Met Reinier Gosker.

Woensdag 22 januari en donderdag 13 maart I 20.00 uur 
Donderdag 27 maart 2025 I 09.00 uur (naar Amsterdam)

TIP!

16.  SAMEN NAAR HET HOLOCAUST 
NAMENMONUMENT IN AMSTERDAM  



In zijn boek “De kunst om ongelukkig te zijn” 
schreef de Belgische psychiater en psychotherapeut 
Dirk de Wachter:  “Streven naar het geluk als 
levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en 
betekenis, daarentegen, is waar het leven omdraait”.  
Het leven kan bij tijden moeizaam zijn, dat weten 
we allemaal. Is het überhaupt wel mogelijk gelukkig 
te zijn of te worden? Wat bepaalt de kwaliteit van je 
leven? Op deze interactieve avond staan we samen 
stil bij vragen als: hoe ga je om met tegenslag, 
ziekte en dood? Wat houdt je op de been? Met Wim 
Wennink, geestelijk verzorger binnen Treant. 

Woensdag 12 februari 2025 I 20.00 uur 

19.   HOE TE LEVEN MET 
TEGENSLAG EN ONGELUK?

20.  TAIZÉVIERING
Een avondviering met 
liederen, gebeden, 
lezingen en stilte in de 
sfeer van Taizé. U bent om 
18.45 van harte welkom 
om alvast de liederen 
te oefenen. Aansluitend 
begint de viering.

Zondag 23 februari I 
19.00 uur

Door de ogen van Sol, een zevenjarig meisje, kijken 
we een dag mee naar het gebeuren op een feest 
ter ere van haar vaders verjaardag. Iedereen weet 
dat haar vader terminaal ziek is, ook Sol weet dat. 
Ze loopt door het huis, observeert de gasten en 
voelt dat de vrolijke drukte overgaat in een zekere 
weemoedigheid. Een indrukwekkende film. We praten 
na met een hapje en een drankje. 

Vrijdag 28 februari | 20.00 uur 

21.	 FILM: TOTEM

TIP!



24.	DE MATTHÄUS PASSION VAN J.S.BACH 
In de Veertigdagentijd 2025 besteden we op drie vrijdagen aandacht aan 
Bachs Matthäus Passion maar iedere keer weer anders. De avonden zijn 
los van elkaar te bezoeken. 

Vrijdag 21 maart 2025 I 20.00 uur
Wat zit er allemaal verborgen in deze wereldberoemde muziek. Hoe 
versterken tekst en muziek elkaar? Organist Hendrik Snel en fluitiste Janolda Hogendorf 
vertellen hierover en laten het ons ook horen. Je ogen, oren en hart zullen open gaan 
voor een intensere beleving van deze compositie.

Vrijdag 4 april 2025 I 19.00 uur 
De Matthäus Passion wordt uitgevoerd in Zwolle o.l.v. dirigent Pieter Jan Leusink. Locatie: 
Het Academiehuis, Grote Kerk Zwolle. Als je het zelf eens wilt meemaken, dan proberen 
we samen te gaan. Meld je aan bij Harry Bosma: harrybosma@ziggo.nl. 

Vrijdag 18 april 2025 I 19.30 uur
In de viering op Goede Vrijdag zingen we met een projectkoor o.l.v. Jacqueline Schroten 
een aantal koralen uit de Matthäus Passion. Avonden om daartoe samen te oefenen 
zullen t.z.t. worden afgesproken. 

‘Tweede voorbereidingsavond 
voor ons bezoek aan 
Amsterdam - zie nr. 16.

Donderdag 13 maart I  
20.00 uur

23.   HET HOLOCAUST 
NAMENMONUMENT De collecte is regelmatig bestemd voor een project 

van Kerk in Actie. Maar wat doet Kerk in Actie nu 
met het geld? Hoe wordt het besteed? En hoe is 
Kerk in Actie georganiseerd?  Hoe is de organisatie 
ontstaan?  Martin Zoer, consulent van Kerk in Actie in 
Drenthe en Overijssel komt ons hierover informeren en 
beantwoordt vragen die er leven. Ook vertelt hij over 
een project in Moldavië waar hij zelf bij betrokken was.

Maandag 10 maart I 19.30 uur

22.  DIACONIE: KERK IN ACTIE



Een vlieger lijkt vrij in de lucht te vliegen maar valt 
neer als je het touw loslaat. Daarmee is een vlieger 
eigenlijk een mooi symbool voor het gebed: het 
gaat op naar de hemel, maar heeft pas waarde 
als er een verbinding is met de aarde. Op deze 
bijeenkomst na de kerkdienst gebruiken we het 
oppervlak van de vlieger voor een kunstwerk: een 
schilderij, een tekst, symbolen, of iets anders wat 
je bedenkt. Samen kijken we naar voorbeelden en 
zoeken we inspiratie. Iedereen kan dan een eigen 
vlieger beschilderen, met verf of kleurenstiften. Als 
het kan, laten we ze met Pinksteren op. Met Egbert 
Schroten en Irmgard Ballast

Zondag 18 mei I 11.00 uur aansluitend aan de 
kerkdienst. Geschatte materiaalkosten: € 10.00  

Met Reinier Gosker naar het 
Holocaust namen monument 
– zie 16. 

Donderdag 27 maart |  
09.00 uur

25.	SAMEN NAAR 
AMSTERDAM 

Bram Luten heeft 20 jaar geleden het roer omgegooid en zijn bouwland in Linde met 
180.000 bomen beplant. Het is nu een prachtig landgoed met veel fruitbomen, eiken, 
berken, beuken, linden, sparren en nog veel meer. Wij maken een wandeling over het 
terrein en krijgen uitleg hoe dit alles ontstaan is. Adres: Linderweg 5 Linde. 
Inloop en koffie vanaf 19.00 uur Wandeling start. 19.45 uur. Opgave: 
duurzaamheid@deontmoetingskerk.nl

Woensdag 25 juni I 19.00 uur 

27.   DUURZAAMHEID: VAN AKKERLAND NAAR LANDGOED

26.	LAAT JE GEEST VRIJ EN ZOEK HET 
HOGEROP. WE GAAN VLIEGERS 
MAKEN.

TIP!



Wat we verder nog doen

www.deontmoetingskerk.nl

STAMTAFEL 
ONTMOETINGSKERK
Iedereen die daar zin in heeft, is hier 
welkom voor een kopje koffie en 
een praatje. De stamtafel staat in de 
Ontmoetingskerk.

Iedere vrijdag | 10.00 - 12.00 uur

ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN
Samen eten, actief zijn, verhalen 
luisteren en vieren! In de Kinder- en 
Jeugdkerk ontmoeten we elkaar 
op een interactieve, vrolijke en 
betrokken wijze.

Info: t.z.t. in bij-Een.


