
BEZINNING & 
ONTMOETING

Programma seizoen 2023-2024



Voor u ligt het B&O programma 
van het seizoen 2023-2024. Het is 
weer een gevarieerd programma 
geworden waarin vertrouwde 
ontmoetingsmomenten zijn 
opgenomen maar ook nieuwe. Soms 
vragen we van u als deelnemer een 
actieve inbreng! We hopen u zo een 
inspirerend programma te bieden, 
waarin we niet alleen de onderlinge 
ontmoeting willen stimuleren en de 
bezinning op wat ons in het geloof 
bindt, maar ook de verbinding met 
onze dorpsgemeenschap proberen te 
benadrukken. De B&O commissie van 
de Ontmoetingskerk.

Voor vragen of suggesties:
Jaap Thijs
0528 391533 of 06 29219221

We snappen dat het moeilijk is je zolang 
van tevoren vast te leggen. Toch is 
het nodig je voor de genummerde 
ontmoetingsmomenten aan te 
melden, al was het maar omdat 
er soms materiaal of consumpties 
moeten worden aangeschaft. De 
activiteiten zullen ook in bij-Een en de 
nieuwsbrief worden aangekondigd. 
Alle ontmoetingsmomenten zijn in 
de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
aangegeven. 

Dit jaar zijn bij wijze van proef de meeste 
bijeenkomsten vrij toegankelijk. We willen 
gastvrijheid uitstralen! We vragen wel een 
financiële bijdrage als er materialen of 
maaltijden worden gebruikt, als we naar 
het theater gaan en als de doelgroep 
zich duidelijk uitstrekt buiten onze eigen 
gemeente.

Aanmelden kan tot 1 oktober door 
het formulier in de ‘zuiltjes’ in de kerk 
te doen. U kunt zich ook opgeven via 
bezinontmoet@gmail.com. Vermeldt erop 
het nummer en het aantal personen. 

We hopen dat u zoveel mogelijk meedoet!

ENKELE PRAKTISCHE ZAKENBeste lezer... STARTZONDAG

Graag tot ziens!

In De Wolden is oktober de maand 
van de positieve gezondheid. We 
beginnen deze maand samen met 
het Wheemhuus, de Bibliotheek 
en Welzijn De Wolden in de 
Ontmoetingskerk. Gezondheid 
is meer dan de afwezigheid van 
ziekte. Er zijn immers veel meer 
factoren die aan het menselijk 
welzijn bijdragen. Denk aan leefstijl, 
maatschappelijke omstandigheden 
(eenzaamheid!) maar ook aan 
zingevingsvraagstukken. We horen 
deze avond meer over positieve 
gezondheid en gaan er zelf actief 
mee aan de slag. 

Dinsdag 3 oktober | 20.00 uur

1. ‘WAARDEVOL 
ZUIDWOLDE’: 
POSITIEVE GEZONDHEID

Op zondag 8 oktober is er in de 
Ontmoetingskerk weer een Cantatedienst. 
Voorganger is ds. Betty Gras. Het Bach 
Cantate Koor Salland voert de Bach Cantate 
BWV 147 ‘Herz und Mund und Tat und Leben‘ 
en Motet BWV 118 ‘O Jesu Christ, meins 
Lebens Licht‘ uit. Bij de uitgang een collecte 
ter bestrijding van de onkosten.

Zondag 8 oktober | 19.00 uur

CANTATEDIENST

Op zondag 17 september beginnen we het 
kerkelijk seizoen met een dienst waarin we 
afscheid nemen van de oude ambtsdragers 
en de nieuwe verwelkomen. Na de dienst 
en de aansluitende koffieontmoeting is 
er een gezellig samenzijn voor de gehele 
gemeente met een hapje en een drankje en 
we eindigen met een gemeenschappelijke 
lunch. In verband met de catering is opgave 
vooraf, uiterlijk 10 september, noodzakelijk! 
Er zullen daarvoor lijsten in de Schakel 
liggen.

Zondag 17 september | 09.30 uur



We leven in een verdeelde en gepolariseerde 
samenleving. Achtergestelde groepen 
zoeken naar erkenning. Anderen voelen zich 
bedreigd. Het is een strijd om identiteit en 
cultuur waarin mensen nauwelijks nog naar 
elkaar luisteren. Hoe is het zover gekomen? 
Filosoof en auteur van ‘Culturele veldslagen. 
Filoso�ie van de culture wars’, Gijs van 
Oenen belicht de achtergronden. 

Zaterdag 11 november | 
14.00 - 17.00 uur | € 7,50

4. MINISYMPOSIUM FILOSOFIE:    
 CULTURELE VELDSLAGEN De lekengemeenschap Iona (Schotland) 

heeft haar eigen spiritualiteit, muziek en 
wijze van vieren, in de lijn van het Keltisch 
christendom. Tijdens een avondgebed willen 
we daar iets van proeven en met elkaar 
beleven, als weg naar God, elkaar en onszelf. 
Voorganger is Els Deenen.

Zondag 12 november | 19.30 uur 

IONA VIERING

Is er in deze schreeuwende wereld nog plek voor liefde, 
stilte en twijfel? In een tijd vol onzekerheden, onrust en 
verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in 
een eeuwenoud verhaal. Bas neemt je mee door de Bijbel 
met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende 
kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door 
het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste 
boek ter wereld. In theater Ogterop in Meppel. Er zijn 20 
kaarten. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! 

Vrijdag 10 november | 20.00 uur | € 25,00

3. SAMEN NAAR HET THEATER: 
 IN GODS NAAM

TIP!

‘Onder het maaiveld’ laat de ongeziene wereld direct onder onze voeten zien en toont het 
grote belang van een gezonde bodem. We worden meegenomen op een ondergrondse 
reis waar de kleine en microscopische wereld van onze bodem tot leven wordt gebracht. 
Verwondering en inspiratie staan daarbij centraal. Napraten met een hapje en drankje.

Vrijdag 17 november | 20.00 uur

5.  FILM DUURZAAMHEID: ONDER HET MAAIVELD

Verder gaan als je leven ingrijpend 
is veranderd door het verlies van 
iemand die je lief was. Hoe doe je 
dat? Je bent niet alleen die ander 
kwijt, maar ook een stukje van 
jezelf. Je leven is en wordt niet 
meer hetzelfde. Hoe vind je daarin 
je weg? Vanavond gaan we in 
gesprek met anderen die ook aan 
het ontdekken zijn hoe dat moet. 
Met: Roelie Stevens en Els Deenen.

Woensdag 8 november
20.00 uur

2. LEVEN NA VERLIES

TIP!



Na een verblijf van 40 jaar in Libanon en Egypte keert ondernemer Felice terug naar zijn 
geboortestad Napels. Hier ontmoet hij de priester Don Luigi die vecht tegen de Camorra en 
de jeugd een betere toekomst probeert te geven. We praten na met een hapje en drankje.

Vrijdag 19 januari | 20.00 uur 

Ook in dit seizoen komen we tijdens een lunch drie maal samen met vluchtelingen die 
nog maar kort of al langer in ons dorp wonen. Het levert mooie gesprekken op met 
wederzijds begrip! De eerste ontmoeting is op zondag 26 november 2023 om 12.30 
uur. De twee andere data voor dit seizoen zullen in bij-Een en in de Nieuwsbrief worden 
aangekondigd. Opgave vooraf is wel nodig! 

Info: Mart Krook, tel. 0528-372673; e-mailadres: DeeljeTafel@outlook.com

Zondag  26 november | 12.30 uur 

6.	 DEEL JE TAFEL! KERSTMARKT

10.	FILM: NOSTALGIA

We lezen oude en nieuwe gedichten van o.a. Lars Gustafsson, Les Murray, Menno van 
der Beek en Marieke Lucas Rijneveld, die te maken hebben met onze weg door het leven. 
Gaan we gebaande, of juist ongebaande wegen? Wie en wat geeft ons richting? En 
durven we daarop te vertrouwen? 
Met: Els Deenen

Vrijdag 12 januari | 10.00 - 12.00 uur

9.	 GELOVEN IN GEDICHTEN: (ON)GEBAANDE WEGEN

De twaalfjarige Zaïn slijt 
zijn dagen in de straten 
van Beiroet. Als oudste 
van het gezin moet hij 
helpen zijn familie te 
onderhouden. Maar 
wanneer zijn zusje wordt 
uitgehuwelijkt aan de 
eigenaar van de buurtwinkel, besluit Zaïn weg 
te lopen van huis. Hij klaagt zijn ouders aan bij 
de rechtbank omdat ze kinderen op de wereld 
hebben gezet waar ze niet voor kunnen zorgen. 
Napraten met een hapje en drankje.

Vrijdag 1 december | 20.00 uur

8.	 FILM: 
CAPHARNAÜM

Na de koffie openen we met het 
zingen van adventsliederen en 
steken we de adventskaarsen 
aan. Daarna maken we een 
adventsschikking. Zelf graag 
meenemen: snoeischaar, mesje, 
groen (conifeer, hulst, klimop, 
buxus, etc.). Voor basismateriaal 
wordt gezorgd. 

Meer info Truida Okken: 371244 
of Joke la Roi: 373719 

Zaterdag 25 november
10.00 - 12.00 uur | € 15,00 

7.	 ADVENTSSCHIKKING
TIP!

Zaterdag 9 december wordt er weer een 
gezellige kerstmarkt georganiseerd. Aan 
iedereen van jong tot oud, van klein tot groot, 
is gedacht. Het belooft een sfeervolle dag in en 
rondom de Ontmoetingskerk te worden.

Zaterdag 9 december | 10.00 - 15:00 uur



11.   PUBQUIZ
Voor de vierde keer de succesvolle Pubquiz, met 
natuurlijk weer de medewerking van de Quiz 
Brothers. Stel een team samen (4-6 personen), 
verzin een leuke naam voor je team en geef je 
tenminste 2 weken van te voren op. Wil je alleen 
komen dan zorgen wij voor een plekje in een 
team. De opbrengst is voor een goed doel.

Zaterdag 27 januari | 20.15 uur

Een avondviering met 
liederen, gebed, lezingen en 
stilte in de sfeer van Taizé.  
U bent van harte welkom om 
alvast liederen te oefenen 
om 18.45 uur. Aansluitend 
begint de viering.

Zondag 21 januari
19.00 uur

TAIZÉ

Praatcafé met prikkelende stellingen waarover we 
met elkaar in gesprek gaan, tijdens koffie, thee, 
een hapje en een drankje. 

Maandag 29 januari  | 20.00 uur 

12.	 DUURZAAMHEID: WAT IS JOUW 
IMPACT OP DEZE AARDKLOOT?

Na de kerkdienst en het koffiedrinken genieten we samen van een drankje en gaan 
daarna aan tafel. Het menu weten we nog niet, maar laat u verrassen!!

Zondag 4 februari | Volwassenen € 7,00 | Kinderen € 3,50

13.   ETEN OP ZONDAG

14.	   TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST: GELOOF EN ONGELOOF
Het is niet meer zo duidelijk als vroeger. In velen van ons is er een grijs gebied waarin 
geloof en ongeloof in elkaar overgaan. In zijn boek ‘Een brief die niet meer dicht kan. 
Gesprek met mijn ongelovige alter ego’ doet Johan Goud als gelovige verslag van het 
levenslange gesprek dat hij voert met zijn ongelovige alter ego. Wat geloof je zelf? En wat 
is geloven eigenlijk?  In stem en tegenstem gaat Johan Goud op zoek naar een antwoord 
op beide vragen. In twee avonden lezen we gedeelten uit dit boek en gaan erover in 
gesprek. Met Reinier Gosker.

A: Woensdag 7 februari en B: woensdag 21 februari | 20.00 uur

Verhalenverteller Loek 
Boer komt met een rugzak 
vol verhalen. Verhalen 
die waar gebeurd zijn, 
verhalen die waar gebeurd 
kunnen zijn en verhalen 
die misschien waar 
kunnen worden: ’t is maar 
hoe je ze verstaat. Speciaal 
voor kinderen en hun 
(groot)ouders. 

Zondag 3 maart 
15.30-17.00 uur 

15.	 EEN VERHAAL 
VOOR 	GROOT EN 
KLEIN Maak je eigen paaskaars 

met symbolen die ons 
geloof symboliseren. 
Ook kinderen (o.l.v. een 
volwassene) en tieners 
zijn van harte welkom. De 
kaarsen worden met Pasen 
aangestoken aan de grote 
paaskaars, en mogen daarna 
mee naar huis! Opgave 
vooraf is noodzakelijk 
i.v.m. materialen! Met: Elly 
Weisfeldt en Els Deenen.

Zaterdag 9 maart I 15.00 - 
17.30 | € 12,50 per kaars

16.  MAAK JE EIGEN 
PAASKAARS!

‘Als Christelijke 
gemeente weten 
wij ons geroepen 
om oog en oor te 
hebben voor de 
naaste...’. Zo begint 
het stukje over de 
diaconie op de 
website. Hoe geven 
zij dat vorm en hoe is 
onze gemeente daar 
bij betrokken? De 
diaconie vertelt.

Maandag 11 maart 
20.00 uur 

DIACONALE 
PROJECTEN



Ter voorbereiding van de dienst 
van 14 april oefenen we samen 
enkele liederen van Huub 
Oosterhuis onder leiding van 
Jacqueline Schroten.

Zaterdag 13 april
14.00 - 16.00 uur

19.	 LIEDEREN VAN HUUB 
OOSTERHUIS OEFENEN

Huub Oosterhuis schreef talloze liederen, bijeengebracht in een grote verzamelbundel 
‘Stilte zingen’. Hij reikte zo velen een nieuwe geloofstaal aan. We lezen deze morgen 
enkele van zijn liedteksten als poëzie. Neem vooral ook je eigen favoriete lied mee! Met: 
Els Deenen. 

Vrijdag 15 maart | 10.00 -12.00 uur

17.	 STILTE ZINGEN - LIEDTEKSTEN VAN HUUB OOSTERHUIS

Wat roepen woorden als ‘Hoop’, ‘Vrijheid’, 
‘God’ en ‘Genade’ bij je op? Ben je wel eens 
angstig of jaloers?  Naar aanleiding van 
steekwoorden gaan we met elkaar onder 
leiding van Suzanne Groote in gesprek. 
Geloofsgesprekken die net iets dieper gaan 
dan de vragen van theezakjes of kletspotten.

Woensdag 20 maart | 20.00 uur

18.	 RAD VAN GESPREK

Molenaar Stefan Bosman leidt ons rond 
in de molen van Zuidwolde, waar we 
ook bij elkaar komen. Daarna lopen we 
naar de kerk, waar Geert Lindenhols 
ons iets vertelt over het duurzaam 
produceren van gezond voedsel. 

Woensdag 24 april  2024 | 20.00 uur 

20.	DUURZAAMHEID LOKAAL

Een jaar na het overlijden van theoloog-dichter Huub Oosterhuis besteden we in 
de dienst speciale aandacht aan al de mooie teksten en liederen van zijn hand. Met 
medewerking van een gelegenheidskoor. Voorganger: ds. Fini van Zoelen.

Zondag 14 april | 09.30 uur

OOSTERHUISDIENST

SPOREN VAN GOD IN HET DORP: OP FOTO-JACHT
God sluit zich niet op binnen de muren van de kerk. Ook erbuiten kan Hij zich tonen. Maar 
je moet er wel oog voor hebben!. We vragen u om, alleen of met uw gezin, met open ogen 
en oren door het dorp te lopen en die sporen van God te fotograferen. Misschien hebt u 
zo’n Godservaring trouwens wel tijdens de vakantie. Probeer het ook dan fotografisch vast 
te leggen en inspireer ook ons! Het gaat om een andere manier van kijken. Tijdens het 
koffiedrinken na de dienst krijgt u wat suggesties. Daarnaast geven Koos Wolff en Lian van 
Hengel, beide professioneel fotograaf, ons tips om de foto’s meer te laten spreken. U kunt 
t.z.t. de resultaten van uw fotojacht sturen naar bezinontmoet@gmail.com. Met de mooiste 
foto’s gaan we iets doen. Projectie in de kerk? In de tentdienst? Uw foto als op de omslag 
van bij-Een? Wie weet? Stuur ze voor eind augustus 2024 in!

Zondag 23 juni bij de koffie na de dienst

TIP!



Wat we verder nog doen

www.deontmoetingskerk.nl

MAAND VAN DE POSITIEVE 
GEZONDHEID
Oktober is in De Wolden de maand 
van de positieve gezondheid. Samen 
met Welzijn de Wolden, de bibliotheek 
en het Wheemhuus wordt een daarop 
toegespitst programma aangeboden.

Info: t.z.t. in bij-Een en (sociale) media.

FEEST VAN DE GEEST: TROOST
Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren 
is de Ontmoetingskerk, net als een 
aantal andere kerken in de regio, open 
voor publiek. Geïnspireerd door het 
Pinksterfeest presenteren en exposeren 
verschillende kunstenaars er hun visie 
op het thema ‘Troost’. Een aantal van 
hen laat zich inspireren door Vincent van 
Gogh. Het vinden van de ‘Geest’ was ook 
voor Vincent een doel van zijn reis naar 
Drenthe.

Info: t.z.t. in bij-Een en (sociale) media.

STAMTAFEL 
ONTMOETINGSKERK
Aan de stamtafel in de Ontmoetingskerk 
is iedereen, die daar zin in heeft, welkom 
voor een kopje koffie en een praatje. 

Iedere vrijdag | 10.00 - 12.00 uur

ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN
Samen eten, actief zijn, verhalen luisteren 
en vieren! In de Kinder- en Jeugdkerk 
ontmoeten we elkaar op een interactieve, 
vrolijke en betrokken wijze. 

Info: t.z.t. in bij-Een en de nieuwsbrief


